
‭Het beeld bij het jaarthema wordt neergezet in één lijn die een ouder- en kinderhand onlosmakelijk‬
‭verbindt. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk. De grote hand‬
‭staat in een rood vlak en komt naar beneden, de kleine hand reikt omhoog in een blauw vlak.‬
‭Bloed en waterdruppel vloeien samen, symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een‬
‭hartvorm. Het symbool van liefde.‬

‭Het thema leent zich goed om met elkaar op reis te gaan en onze reisverhalen te delen. Denk alvast‬
‭na over waar u/jij iemand mee naar toe zou willen nemen. We zijn benieuwd hoe iedereen daar dit‬
‭seizoen naar eigen inzicht vorm aan gaat geven.‬


